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De kleur is paars: de kleur van ingetogenheid, 
boete en rouw. 
Deze zondag is 1e zondag van de Advent.  

 
Dienst 30 november 2025   
Locatie: Het Anker  9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens, Warnsveld 

Organist: Dhr. Bert Jan Zijlema  Lector: Mevr. Ria Spijk 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor Kerstpakketten voor het dorp, de tweede collecte voor de kerk en de derde 
collecte is voor het onderhoud. Giften zijn ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer. 
 
Dienst 7 december 2025  Heilig Avondmaal  
Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Ds. W. van Wingerden, Groningen 
     
Bloemen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. W. Dalmaijer, Torenstraat 24A. 
 
Beëindiging werkzaamheden 
Al vele jaren zet ds. Deddie van Alphen-Ubbens zich met grote betrokkenheid in voor onze gemeente, 
waarbij zij het (ouderen)pastoraat op een warme en zorgvuldige manier ondersteunt. 
Nu we in WUUR verband een pastoraal team hebben en er een terugnemende pastorale zorg in De 
Mieden is, heeft ds. Deddie van Alphen-Ubbens besloten om haar pastorale werkzaamheden voor onze 
gemeente per 1 december 2025 te beëindigen. 
Vandaag willen we graag dit moment markeren. Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor een 
kop koffie of thee, samen na te praten en Deddie de hand te schudden om haar te bedanken voor het 
vele werk wat ze voor en in onze gemeente heeft gedaan. 
 
Adventsproject Kindernevendienst ‘Wees welkom!’ 
‘Nu zijt wellekome’, zo begint een bekend oud kerstlied. Met Kerst heten we Jezus welkom in ons 
midden, nadat we ons tijdens de advent hebben voorbereid op zijn komst.  
Met het project ‘Wees welkom!’ kijken we iedere zondag door de ogen van een ander Bijbels 
personage uit naar de redder die God al lang geleden beloofd heeft en die uiteindelijk toch op zo’n 
verrassende manier bij de mensen komt: ver van het centrum van de macht, bij herders en dieren en 
in een armoedige voerbak.  
Op de 1e Adventszondag luisteren we naar de profetie van Jesaja over een koning die vrede brengt -  
vrede die zo allesomvattend is dat zelfs roofdieren en tamme dieren samen kunnen spelen. 
Op de 2e zondag van Advent brengen we samen met Gabriël een bijzondere boodschap aan een 
meisje in Nazaret. Op de 3e zondag van Advent zijn we met Maria verrast en blij dat God door een 
heel gewoon meisje zijn redding teweeg wil brengen. Op de 4e Adventszondag dromen we met  
Jozef van een kind dat speciale namen krijgt: ‘God redt’ en ‘God is bij ons’. Op Kerstzondag gaan we 
samen met de herders op kraambezoek bij het kindje in de voerbak. 
 
 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. 
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 Orde van dienst zondag 30 november 2025 
 
Orgelspel 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Zingen: Aanvangslied: Psalm 25: 1 en 2 
 

Bemoediging en drempelgebed 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw houdt in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
V: in het donker van onze dagen 
A: ZOEKEN WIJ NAAR LICHT OP ONZE WEG 
V: in de kou van de winter 
A: ZOEKEN WIJ NAAR WARMTE VOOR ONZE ZIEL 
V: Kom, o God, met Uw licht en Uw warmte 
A: EN BEZIEL ONS MET VERTROUWEN IN UW KOMST. AMEN 
 

Aansteken van de adventskaars door een kind met gedicht. Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst 
 

Smeekgebed 
 

Zingen: Adventslied: Lied 463: 1, 2, 6, 7 en 8 
 

Gebed bij de opening van de schriften 
V: de Eeuwige zij met u 
A: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 
V: Gebed 
 

1e lezing: Jesaja 2: 1 - 5 
 

Zingen: Lied 447 
 

Het Evangelie: Mattheüs 24: 32 - 44 
 

Zingen: Acclamatie: Lied 339a 
 

Overdenking 
 

Orgelspel 
 

Zingen: Lied 451: 1, 2 en 5 
 

Dankzegging en voorbeden. Na de woorden: zo bidden wij samen zingen we lied 367e.  
Stil gebed. Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven 
 

De kinderen komen terug en we zingen het kinderlied voor advent 
Welkom bij de koning, kom maar dichterbij      Veel gewone mensen, één bijzonder kind. 
De staldeur staat wijd open, voor jou, voor mij.    Lees mee waarom Gods plan juist met Hem begint 
Jezus wordt geboren en al is Hij nu nog klein,      Kijk mee door hun ogen en wordt deel van dit verhaal. 
straks zal Hij de redder van heel de wereld zijn.  Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal. 
God dicht bij ons.         God dicht bij ons. 
 

Zingen: Slotlied: Lied 442 
 

Wegzending en zegen 
 

Orgelspel 
 


