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De kleur is paars: de kleur van ingetogenheid, 
boete en rouw. Deze zondag is de 6e zondag 
van de veertigdagentijd. (Palmarum) 

 
Dienst 29 maart 2026  Palmzondag   
Locatie: Het Anker  9.30 uur, Voorganger: Da. N.C. Meihuizen, Kantens 

Organist: Dhr. Marten Verbree  Lector: Mevr. Trea Westerloo 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte is voor het 
onderhoud. Giften zijn ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer. 
 
Dienst 5 april 2026   Pasen  
Locatie: Het Anker   10.00 uur, Voorganger: Ds. G. Segger, Winsum 
     
Bloemen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar fam. Bolwijn, Esdoornstraat 40. 
 
De Stille Week 
Dit jaar is de Stille Week van maandag 30 maart t/m zaterdag 4 april. In deze week vieren wij, in de 
vorm van vespers, Jezus’ weg naar het kruis en zijn opstanding. Het thema is ‘Kijk! door Jezus’ ogen’ 
en staat het evangelie van Markus centraal. De vespers worden gevierd in het Anker en beginnen om 
19.00 uur. Op maandag, dinsdag en woensdag is er geen beamer, graag uw liedboek meenemen. 
Op Witte Donderdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd, voorganger is ds. Lindeboom en op Goede  
Vrijdag gedenken we de kruisiging en sterven van Jezus, voorganger is. ds. Segger. Deze dienst  
begint om 19.30 uur. Op Stille Zaterdag is er een regiovesper in de Nicolaaskerk te Oldenzijl, deze 
vesper begint om 19.30 uur. Het collectedoel is Stichting SchuldHulpMaatje het Hogeland. 
In de NGK worden de hele week op dezelfde tijdstippen ook vespers/diensten gehouden. Na de 
vespers/diensten kunnen we van beide kerken naar het Johan van Veenplein lopen. Daar zullen wij 
samen een paar liederen zingen bij de drie kruisen. 
 
Paasjubel 
Op 1e Paasdag 5 april beginnen we het feest van de opstanding waar het indertijd begon: bij het graf. 
In een korte bijeenkomst op de begraafplaats horen we het Paasevangelie en zingen we enkele 
bekende Paasliederen. Deze bijeenkomst is een gezamenlijke activiteit van de beide kerken in 
Uithuizermeeden en begint om 8.00 uur. 
 
Paasmorgen 2026. De Heer is waarlijk opgestaan! 
Paasmorgen 5 april beginnen we in het Anker om 8.45 uur met het paasontbijt. U kunt zich hiervoor 
t/m vandaag opgeven. Dit kan door het opgavestrookje in te leveren in de doos in de hal van het 
Anker of in de brievenbus van het Anker of via de mail paasontbijt@kpnmail.nl. 
Aansluitend is de Paasviering om 10.00 uur, waarin ds. Gerbrand Segger voorgaat. Medewerking 
wordt verleend door Kor van Dijk (orgel/piano), Mark van Dijk (saxofoon) en Klaas Dijkstra (trompet). 
We hopen u te mogen begroeten! 
 
40dagentijd project Kindernevendienst 
Tijdens de 40dagentijd volgen we met de kindernevendienst kinderen het project met als thema 
‘de weg van hoop’. We gaan met de kinderen op reis, over het pad van de hoop, op weg naar Pasen. 
Met een routekaart en een koffer gaan we met de kinderen deze reis over de weg van hoop vol 
vertrouwen tegemoet. 
 
 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. 
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Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar 
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Orde van dienst zondag 29 maart 2026 
 
Orgelspel 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Zingen: Intochtslied: Psalm 75: 1 en 2 
 

Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 75: 3, 5 en 6 
 

Gebed 
 

Zingen: Lied 556: 1, 3, 4 en 5 
 

Kyrie gebed 
 

Zingen: Glorialied: Lied 302: 1 en 3 
 

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift  
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

1e Schriftlezing: Exodus 15: 27 – 16: 7  
 

Zingen: Psalm 95: 1 en 2 
 

2e Schriftlezing: Mattheüs 21: 1 – 9   
 

Zingen: Psalm 95: 4 en 5 
 

Overdenking 
 

Zingen: Geloofsbelijdenis Lied 340b 
 

De kinderen komen terug en we zingen het projectlied. 
Wij reizen veertig dagen; Wij zingen voor de koning Wij zoeken en wij bidden 
een weg van hoop en licht. die op een ezel rijdt.  om vrede voor elkaar. 
En ook een weg van vragen Wanneer zijn rijk zal komen Want God is in ons midden, 
en van een goed bericht. begint een nieuwe tijd.  Hij maakt zijn toekomst waar. 
 

Dankgebed – stil gebed – Onze Vader (klassieke versie) 
 

Zingen: Lied 418: 1, 2, 3 en 4 
 

Collecte  
 

Zingen: Slotlied: Psalm 150: 1 en 2 
 

Zegen 
 

Orgelspel 
 
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken 
 


