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De kleur is paars: de kleur van rouw, boete,
inkeer, tijd van voorbereiding.

Deze eerste zondag in de veertigdagentijd heet
Invocabit dat betekent: ‘Hij roept mij aan’ dit
komt uit Psalm 91:15

‘Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood
zal ik bij je zijn’

Dienst 21 februari 2021

Locatie: Het Anker 9.30 uur, Voorganger: Ds. M.J. Visschers, Wolvega
Organist: Dhr. Ties Molenhuis Lector: Mevr. Ria Spijk
Collecten:

De eerste collecte is voor diaconaat, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte is voor het
onderhoud. Bijdrage via Givt of via bankrekeningnummer.
Alvast hartelijk dank.

Dienst 28 februari 2021
Locatie: Het Anker 9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israél

Bloemen van de kerk

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. M. Rozema, Lange Akker 48.

Elke zondag worden de bloemen van de kerk bij een gemeentelid bezorgd. Dit willen wij graag blijven
doen tijdens de Coronatijd maar het dringende advies is om de bloemen bij de deur aan te nemen en de
bezorger niet binnen te vragen.

Jammer dat we dit moeten vragen maar gezien de huidige situatie lijkt ons dit het verstandigst.

Meeleven
Afgelopen vrijdag is mw. A.H. Doornbosch-Bronda opgenomen op de afdeling Ouderenpsychiatrie. Het
adres is E 61, 9471 KE Zuidlaren

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar:

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl



Orde van dienst voor zondag 21 februari 2021

Orgel: Koraalvoorspel “Christus, der uns selig macht” van George Philpp Telemann (1681-1767)

Kort woord van welkom en aankondiging aanvangslied door de ouderling van dienst

Luisteren naar lied 1005: Zoekend naar licht

Bemoediging en groet
Gebed

Luisteren naar lied 561: O liefde die verborgen zijt (Declamatie van de tekst onder orgelspel)

Luisteren naar lied Paasproject: Achter U aan

Maria breekt een Kruikje hele dure olie stuk.

O nee, Maria foch, wat dom, was het een ongeluk?

Ze glet de olie zomaar over Jezus’ voeten heen,

alsof de Heer een koning is. He, stop daarmee, meteen!
Maar Jezus zegt: laat haar met rust, ze doet wat nodig is.

Die olie is alvast voor straks, voor mijn begrafenis.

Refrein:

Itk wil achter U aan, achter U aan,
Jezus, waarheen U ook gaat.

In de donkerste nacht

geeft U mij kracht.

lk weet: U laat mij niet los.

Schriftlezing: Efeziérs 6:10-18

Orgelspel: Koraalvoorspel “Wenn meine Siind’ mich kranken” van Johann Gottfried Walther (1684-
1748)

Schriftlezing: Matthels 26: 57-68

Luisteren naar gezang 470 (LvdK): Wat vlied’ of bezwijk’
Preek

Luisteren naar: Toekomst vol van hoop (Sela)

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)
Slotlied: Lied 426 God zal je hoeden

Heenzending en zegen (gesproken amen)

Orgelspel: Canzona uit Toccata in d van Domenico Zipoli (1688-1726)



