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De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.

Deze zondag is 1 zondag van de herfst.
(168 zondag na Trinitatis)

Dienst 19 september 2021

Locatie: Het Anker 9.30 uur, Voorganger: Ds. K.G. Pieterman
Organisten: Dhr. Jan Smid en Lector: Mevr. Jeanette Bakker

dhr. Ties Molenhuis

Collecten:
De eerste collecte is voor de Diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de deur is
voor het onderhoud

Dienst 26 september 2021
Locatie: Het Anker 9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israél

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. O.J. Kramer, Hoofdstraat 95.

Heringebruikname Mense Ruiter orgel

Het Mense Ruiter orgel wordt vandaag weer in gebruik genomen. Vanaf het begin van dit jaar is er
groot onderhoud uitgevoerd. Vandaag wordt het orgel weer voor het eerst bespeeld tijdens de ere-
dienst. Na de eredienst vanaf ca. 11.00 uur volgt er dan een presentatie door Sander Booij, directeur
van Mense Ruiter en tevens een bekwaam organist.

Vervolgens zal Sander Booij een demonstratie op het orgel geven. Aansluitend spelen de eigen
organisten, Ties Molenhuis en Jan Smid, een aantal werken. Allen van harte welkom.

I.v.m. de coronaregels is er plaats voor max. 100 personen.

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.

ail n

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uuri[igin Wf‘

7ondaasbrief@bauithui



Orde van dienst zondag 19 september

Orgelspel: “Alleluja, laudem dicite Deo nostro” van Heinrich Scheidemann (1595-1663)
Welkom

Dienst van voorbereiding

Zingen: Aanvangslied: Psalm 139: 1en 9

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 280:1,2,3,6en7

Kyriégebed met gezongen acclamatie “Heer, ontferm U” (dienstboek nr 81)

Zingen: Glorialied: Lied 304

Dienst van het Woord

Gebed voor de opening van het Woord

1e lezing: Zacharia 14: 1-11, 16

Zingen: Lied 770

2¢ lezing: Johannes 7: 32-39

Zingen: Lied 712

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: “Liebster Jesu, wir sind hier” BWV 731 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Zingen: Psalm 86: 4 en 5

Dienst van gaven en gebeden




