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De kleur is groen: de kleur van de hoop, van groei en 
toekomst. 
Deze zondag is de 2e zondag van de voleinding. 

 

 
Dienst 13 november 2022    

Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer (Leeuwarden) 

Organist: Dhr. Ties Molenhuis   Lector: Mevr. Trea Westerloo   
 

Collecten 

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor 

het onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer. 
 

Dienst 20 november 2022   Gedachteniszondag 

Locatie: Het Anker    9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël 
 

Bloemen 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr.  L. J. Tillema - Hofsteenge, Meedsterweg 2. 
 

Gedachteniszondag 

Net als vorig jaar zal op de Gedachteniszondag de kerk na de dienst open zijn, van 11.15 – 11.45 uur. 

Iedereen die dat wil, kan een kaarsje komen aansteken om een overleden geliefde te gedenken. 
 

Vorming en Toerusting 

Op donderdag 17 november start o.l.v. ds. P. van Ool de cursus ‘Handreikingen voor een christelijk leven’ 

in de Schakel in Warffum om 14.00 uur. 
 
 
 

 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. 

 

Zondagsbrief  PG  Uithuizermeeden 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar: 
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl 



 

 

 

Orde van dienst zondag 13 november 2022 Uithuizermeeden  
 
 
 
Orgelspel: Praeambulum supra “Auf meinen lieben Gott” van Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 

Welkom en mededelingen  

Stil gebed  

Lied 280: 1,2,3,4  

Bemoediging en Groet  

Lied 280: 5,6,7  

Kyriegebed (zonder acclamaties)  

Glorialied 769: 5,6  

Gebed bij de opening van het Woord  

Lied 25: 2,7  

Inleidende woorden  

Schriftlezing: Johannes 1: 35-51  

Lied 837: 1,3,4  

Verkondiging  

Orgelspel: Praeambulum supra “Wer nun den lieben Gott läßt walten” van Johan Ludwig Krebs  

Lied 139: 2,7,11  

Bericht van overlijden 

Ter afsluiting van het gedenken Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’. 

Dankgebed en Voorbeden (met acclamatie Heer onze heer, wij bidden U, verhoor ons...)  

Stil gebed. Onze Vader (klassieke versie)  

Inzameling van de gaven  

Lied 835  

Zegen  
Orgelspel: Fantasia 10 in D Dur Allegro van George Philipp Telemann (1681-1767) 


