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De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is 8¢ zondag na Epifanie.

Dienst 2 maart 2025

Locatie: Het Anker 9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer, Leeuwarden
Organist: Dhr. Jan Smid Lector: Dhr. Geert Kruize
Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie (diaconale doelen), de tweede collecte voor de kerk en de derde
collecte is voor het onderhoud. Giften zijn ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer.

Dienst 9 maart 2025
Locatie: Het Anker 9.30 uur, Voorganger: Mevr. C. Lanting-Polkerman, Bedum

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. J. Haas, Smitsweg 38.

Biddag en Gemeenteavond

Dit jaar houden we biddag en de gemeenteavond op een andere wijze. We werken met iedereen
samen op ons werk, op het land of als vrijwilliger. Ongeacht van welke kerkgemeenschap of
helemaal geen binding met de kerk. We vonden het eigenlijk bijzonder om dan vervolgens ieder in
een eigen kerk een zegen te vragen over ons werk. We hebben daarom samen met de NGK bedacht
dat we deze dienst ook samen willen houden en ook de deuren open te stellen voor iedereen hier op
het dorp. De dienst wordt gehouden op 12 maart en begint om 19.30 uur in het kerkgebouw van de
NGK. Aansluitend is er gelegenheid voor een kop koffie of thee en de mogelijkheid om na te praten.
Komt u ook?

Om bovenstaande hebben we besloten de gemeenteavond een week te verplaatsen. Deze wordt dus
gehouden op 19 maart om 19.45 uur in het Honk. Op het programma staan dan de Jaarrekeningen van
2024 en een presentatie van Jeannet Weening over de oprichting van een Dorps Informatie Punt.
Uiteraard zal er ook ruimte zijn voor die dingen die u bezig houden als het om onze gemeente gaat.
We hopen op een ruime opkomst.

Beroepingswerk

Samen met de andere gemeenten van WUUR zetten we de eerste stapjes van het beroepingswerk.
Vanuit de 4 gemeenten zijn er mensen bereid gevonden om dit werk op zich te willen nemen.

Vanuit onze gemeente zijn dat Gerlinde Wiersema en Ria Elderman. Een eerste kennismaking met
de andere leden heeft inmiddels plaatsgevonden en in afwachting van de goedkeuring van de Classis
zullen zij aan de slag gaan.

Voedselbank

Doet u ook weer mee? Zaterdag 8 maart a.s. staan we weer bij de huifkar op het Johan van Veenplein
om producten voor de Voedselbank in te zamelen. We staan er van 8.00 tot 10.00 uur. We doen dit
samen met de diakenen van de NGK de Wijngaard. De Voedselbank heeft deze maand vooral
behoefte aan olie, bloem, margarine, halvarine, ranja en wasmiddel. Maar ook uw DE punten zijn van
harte welkom. We hopen u te zien!

Koffiedrinken
Na de dienst is er koffiedrinken.

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl



Orde van dienst zondag 2 maart 2025

Orgelspel: “Was Gott tut, das ist wohlgetan” Koraal en Partita’s van Johan Pachelbel (1653-1706)
Welkom door de ouderling van dienst

Stil gebed

Zingen: Aanvangslied: Lied 122: 1 en 2

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 122: 3

Kyriégebed (zonder gezongen acclamaties)

Zingen: Glorialied: Lied 869: 1,3 en 5

Gebed voor de opening van het Woord

1¢ lezing: Psalm 127

Zingen: Lied 981

2¢ lezing: Lukas 6: 46-49

Zingen: Lied 313: 1,4 en5

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: “Was Gott tut, das ist wohlgetan” Partita 6 van Johann Pachelbel
Zingen: Lied 487 uit het oude liedboek

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht 2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
ben ik opnieuw geboren en getogen. Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
Hij heeft mij licht ontstoken in de nacht, De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. plant als een boom in ons zijn eigen leven,
Zo komt Hij steeds met stille overmacht wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Bericht van overlijden

Dankgebed met gezongen acclamatie “Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons” (367¢)
Stil gebed

Onze Vader (klassieke versie)

Inzameling van de gaven

Zingen: Slotlied: Lied 905

Wegzending en zegen

Orgelspel: “Was Gott tut, das ist wohlgetan” Partita 9 van Johann Pachelbel




