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De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en 
reinheid. 

   De naam van deze zondag  is de 5e zondag  
   van Epifanie. 
 
Dienst 8 februari 2026 Heilig Avondmaal 
Locatie: Het Anker 9.30 uur, Voorganger: da. D. van Alphen-Ubbens (Warnsveld) 
Organist: dhr. Kor van Dijk Lector: Mw. Greetje Noorloos 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor de diaconie (Bangladesh, Beter bestand tegen klimaatverandering, de 
tweede is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud. Giften zijn ook mogelijk via 
Givt of het bankrekeningnummer. 
 
Dienst 15 februari 2026  
Locatie: Het Anker 9.30 uur, Voorganger: ds. N.C. Meihuizen (Kantens) 
  
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw. B. Lanting-Meijer, Tuinbouwweg 23A 
 
Voedselbank 
Zaterdag 14 februari staan we weer samen met de diakenen van de NGK op het Johan van 
Veenplein om producten in te zamelen voor de Voedselbank. Er is op dit moment vooral behoefte 
aan boter (voor op brood), broodbeleg als jam, pindakaas, Nutella, koffiemelk, ranja, olie, bloem, 
vis in blik, koffie snelfiltermaling, pakjes soep en WC-reiniger. We hopen dat u ook iets wilt 
bijdragen: alle kleine beetjes helpen. De diaconie 
 
Paasgroetenactie 
Vanuit het hele land worden ieder jaar via de Paasgroetenactie tienduizenden paaskaarten naar 
gevangenissen gestuurd. Onze gemeente doet daar ook aan mee. Gevangenen realiseren zich 
dat er mensen zijn die zich in hun situatie inleven en dat doet goed. Een gedetineerde zei eens: 
'het geeft me het gevoel dat ik er ook mag zijn, een beetje mededogen, een handvol liefde, meer 
niet'. Post ontvangen is voor gevangenen een van de weinige verbindingen met 'buiten'. Doet u 
ook mee? De kaarten liggen in de hal... 

 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie voor de viering van Schrift en Tafel op 8 februari in Het Anker te Uithuizermeeden. 
 
Welkom en mededelingen. 
Aanvangslied: Ps. 67: 1,2 
Bemoediging en drempelgebed 
 

V Onze hulp is in de naam van de Heer 
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V Heer onze God, wat zijn wij zonder U? 
   Onze geest heeft uw licht nodig, 
   Onze wil uw kracht en onze ziel uw vrede. 
A NEEM GIJ ONS LEVEN IN UW HAND EN REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID 
V Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus 
    opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn 
A EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN  MET AL ONZE KRACHTEN. AMEN. 
 

Over deze zondag 
 
Smeekgebed na de woorden zo roepen wij zingend: lied 299d “Heer, ontferm u over ons” 
Beurtzang voorganger en gemeente. 
Glorialied: 103c: 1,3,5 
 
De Schriften. 
V De Heer zij met u 
A.OOK MET U ZIJ DE HEER 
V Gebed 
 
1e lezing: Jes. 43: 9-12 
Zingen: ps. 81: 1,5,7,9 
1 Kor. 2: 1-5, Mt. 5: 13-16 
Zingen: 339a 
 
Overweging 
Orgelmuziek 
Zingen: lied 838: 1,3,4 
Gebeden 
 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
Inzameling van de gaven. Hierna wordt de tafel gereed gemaakt. 
We belijden ons geloof door te zingen: lied 342 
 
Tafelgebed 
V De Heer zal bij u zijn 
A DE HEER ZAL U BEWAREN 
V Verheft uw harten 
A. WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER 
V Laten wij danken onze God 
A. HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN 
v. U komt onze dank toe…..….. u van ganser harte de lofzang toe te zingen: 
 
Zingen: lied 405:1  
Vervolg tafelgebed…doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. 
 
ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ, ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ, 
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ. MARANATHA 
 
Vervolg tafelgebed eindigend in Het Onze Vader. 
We wensen elkaar de vrede van Christus. 
We zingen: lied 385 
 
We delen brood en wijn  . intussen klinkt muziek uit Taizé  
 https://www.youtube.com/watch?v=UBjBWjLFr_Q 
 
Dankzegging 
Slotlied: lied 425 
Wegzending en zegen 


