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De kleur is groen: de kleur van hoop, groei en toekomst
Dit is de 12e zondag van de zomer.

Dienst 7 september 2025

Locatie: Het Anker 9.30 uur, Voorganger: Dhr. G. Medema (Nieuw-Vennep)
Organist: Dhr. John Veldman Lector: Mevr. Greetje Lanting

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie (Egypte, huiselijk geweld bestrijden), de tweede is voor de
kerk en de derde collecte is voor de bloemen. Giften zijn ook mogelijk via Givt of het
bankrekeningnummer.

Dienst 14 september 2025 Startdienst-Kerkproeverij
Locatie: Het Anker 10.00 uur, Voorganger: Ds. O. van Dongen (Amsterdam)
13.30 uur, Sing-In

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw J.E. Scholtens-Bos, Bergsmastraat

Gemeentebijeenkomst

Aansluitend aan de dienst van 7 september is er een gemeentebijeenkomst over het
beroepingswerk. Deze bijeenkomst wordt niet online uitgezonden. Na de bijeenkomst is er
gelegenheid om nog even na te praten met elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee.

Meeleven

Dhr. Arend Scholtens, Bergsmastraat nr.20 gaat, na een verblijf in het Heymans
revalidatiecentrum, maandag 8 september a.s. verhuizen naar Wiemersheerd, De Schepperij 2,
9919 HJ Loppersum. Op 17 september hoopt hij 92 jaar te worden. Het zou fijn zijn daar
aandacht aan te besteden op zijn nieuwe adres door bijv. een kaartje te sturen.

14 september Kerkproeverij Uithuizermeeden. Het is feest als jij er bent!

Op zondag 14 september staan in Uithuizermeeden de kerken open om te proeven. In Het Anker
(Protestantse Gemeente) en De Wijngaard (Nederlandse Gereformeerde Kerk) start na de
zomervakantie een nieuw seizoen met kerkelijke activiteiten. Deze gelegenheid wordt
aangegrepen om iedereen uit te nodigen voor het eerst of opnieuw te ontdekken wat er in de kerk
leeft. Het thema is ‘Het is feest als jij er bent’, ontleend aan de gelijkenis van de herder die het
verloren schaap zoekt (Lucas 15:1-10). In de beide kerkgebouwen wordt om 10.00 uur een
kerkdienst gehouden met dit thema. Voor de kleinsten is er oppas. Na afloop is er koffie, thee en
limonade met iets lekkers. Rond 12.00 uur is er in Het Anker een gezamenlijke maaltijd. Voor de
kinderen is er een springkussen. Om 13.30 uur is er een sing-in in Het Anker. Aansluitend is er
nog een activiteit voor de jeugd van 12-18 jaar.

Voor de gezamenlijke maaltijd is het wenselijk dat u zich opgeeft. Dit kan via het opgaveformulier
in de hal of bij Stijnie Smit, stijniesmit@hotmail.com/ 06 141 297 04.

Ook zoeken we nog mensen die het leuk vinden om wat lekkers voor de lunch te maken. Hierbij
kunt u denken aan gevulde wrapjes, hartige taart, kleine broodjes, gevulde eieren....

Graag uw opgave voor 8 september.

Maandelijkse inzameling voor de Voedselbank.

Zaterdag 13 september staan we weer op de markt van 8 tot 10 uur, samen met de diakenen van
de NGK de Wijngaard. Op ons boodschappenlijstje staan: groente in blik, rijst, olie, bloem,
koffiemelk, pakjes droge kruiden voor rijst/macaroni, ranja, vis in blik en toiletpapier. Ook kunt u
de DE-waardepunten bij ons inleveren. Helpt u ons mee?

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar:

zondagsbrief@pguithuizermee



Orde van dienst 7 september 2025

Thema: “Je hoort, maar luister je ook?”

Orgelspel
Welkom

Dienst van Voorbereiding

Aanvangslied: “HUIS VAN GOD” tekst: Jaap Zijlstra (melodie: lied 162)
Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,

plaats van gebed, van muziek tot zijn eer,

smeeklied en lofzang en taal van ontferming,

woorden gewijd aan de trouw van de Heer.

Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven,
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,
blakend van geestdrift of stil van ontroering,
Hij is de Heer die mij door en door kent.

Dit is Gods woning, hier vind ik zijn tafel,
hier komt Hij tot ons in brood en in wijn,
hier vieren wij zijn genade en goedheid,
mogen wij blij voor zijn Aangezicht zijn.

Groet:

Vi De vrede van God zij met u!  G: GODS VREDE OVER HEEL DE SCHEPPING!
Bemoediging:

V: Wij verwachten in ons leven hulp van God, G: SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE.
Drempelgebed:

V: Eeuwige, wij die U nooit hebben gezien, G: ZIE ONS HIER STAAN.

Vi Uw Naam is: Ik zal er zijjn, G: WEES HIER AANWEZIG

V: en dat U ons bif name kent, G: LEER ONS U KENNEN, AMEN

Zingen: Psalm 118: 9 en 10
Kyriegebed
Zingen Glorialied: Lied 150a: 1, 2, 3 en 4

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de nevendienst

Bijbellezing: Marcus 7: 31 - 37 en Romeinen 10: 17 (NBV21)
Zingen: Lied 534: 1 en 4

Uitleg en verkondiging

Intro over het lied “Welkom in dit wereldje”

We kijken en luisteren naar het lied: “Welkom in dit wereldje”
Dienst van gaven en gebeden

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Collecten

Slotlied: Lied 216: 1, 2, 3

Kinderen komen terug uit nevendienst

Wegzending en zegen
Zegen
Gezongen amen




