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De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid
en reinheid. De naam van deze zondag

is Epifanie.
Dienst 3 januari 2021 Nieuwjaarsdienst
Locatie: Het Anker 9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israél
Organist: Ties Molenhuis Lector: Dion Middelkoop

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de 3¢ collecte is voor
het onderhoud. U kunt het overmaken via Givt. Alvast hartelijk dank.

Dienst 10 januari 2021
Locatie: Het Anker 9.30 uur, Voorganger: Ds. K.J. Faber (Wolvega)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar familie T. Klein, Koningin Julianastraat 4 C.

Vakantie Ds. P. Israél
Van 3 tot en met 10 januari 2021 heb ik een week vakantie. In dringende gevallen kunt u contact
opnemen met Jan Weening tel. 0595-413023, e-mailadres voorzitterpgu@gmail.com.

Dt

De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl




Orde van dienst 3 januari 2021

Lied: LB 921 Christe, lux mundi (video)

Orgelspel: Koraalvoorspel “Hilf, Herr Jesu, laR gelingen” van Friedrich Hogner (1897-1981)
Welkom

Lied: LB 513:1,2,4 God heeft het eerste woord (video)
Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied: LB 212:1,2 Laten wij zingend deze dag beginnen
Gebed

Wegwijzer naar het leven: Romeinen 12:1,2 en 9-18
Lied: LB 212:4,5 Laten wij zingend deze dag beginnen
Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: Spreuken 27:1 en Jakobus 4:13-17

Lied: LB 139:1,2,14

Verkondiging

Orgelspel; Herr Christ, der einig Gotts Sohn van George Philipp Telemann (1681-1767)
Lied: Ik geloof in mijn God, melodie: LB 840 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom
Ik geloof in mijn God als de kracht,

die het licht ontsteekt, waar het duister is,

die weer glans aanbrengt, waar geen luister is,

die een vuurvlam is in de nacht.

Ik geloof in mijn God als de bron,

van waaruit alles leeft wat geboren is,

die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is,

die het woord sprak, waarmee het begon.

Ik geloof in mijn God als het doel

van de voeten die hier op de aarde staan,

van de dromen die door alle landen gaan,

van de zoektochten van het gevoel.

Ik geloof in mijn God als de stem,

die de wereld naar toekomst en vrede leidt

en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid,

van geloof, hoop en liefde door Hem.

Voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader
Gezongen Onze Vader: LB 1006 (video)

Lied: LB 838:1,2
Zegen met gesproken ‘Amen’
Orgelspel: Verso nr.1 uit Toccata in d van Domenico Zipoli (1688-1726)




