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   5e zondag van de herfst.                                      

De kleur is groen: de kleur van de hoop, groei 
en toekomst.  

 
Dienst 19 oktober 2025                   Wuurdienst(Ondertekeningsamenwerkingsovereenkomst) 
Locatie: Zionskerk (Uithuizen) 9.30 uur, Voorganger: Ds, J.P. Lindeboom (Leeuwarden) 
Organist: Theo Uil           
 
Dienst 26 oktober 2025            9.30 uur, Voorganger: Dhr. H. Perdok  (Appingedam)  
Locatie: Het Anker    
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor de diaconie (Kerk in actie; innovatief kooktoestel verandert levens), 
de tweede collecte is voor de kerk. 
 
Lezing Groninger Kloosters                                                                                                                        

Woensdag 22 oktober is de avond over de geschiedenis van de Groninger Kloosters, om 

19.30 uur in het Anker. Opgeven kan bij mij,scribapgu@gmail.com. Maar ook zonder opgave 

bent u welkom. 

Namens het V&T team Ria Ausema-Ravensbergen. 

Bestellen collectebonnen                                                                                                        

Vanwege vakantie worden er vanaf 3 november tot 8 december geen collectebonnen 

bezorgd. Bestel ze daarom op tijd. Bestellingen tot 31 oktober zullen nog worden bezorgd.  

Met vriendelijke groet, Afien Dijksterhuis. 

 

 

 

 

De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst. 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar 

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

 

 

 

ORDE VAN DIENST 19 OKTOBER 2025 

mailto:scribapgu@gmail.com


Lied voor de dienst: NLB 975: 1, 3, 2                                                                                 

Binnenkomst kerkenraad – aansteken Paaskaars en kaars van de kinderkring – Welkom  

NLB 138: 1, 2, 3, 4                                                                                                               

Stilte - Bemoediging en groet – NLB 215                                                                          

Gebed                                                                                                                                 

Lezing: Deuteronomium 29:13-14                                                                                                        

NLB 969                                                                                                                                   

Verkondiging                                                                                                                                    

NLB 713: 1, 2 & 5                                                                                                       

Presentatie leden Centrale Kerkenraad                                                                                       

Gebed                                                                                                                                     

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst                                                                                  

Lied: Uit hartstocht is een plan ontstaan

1. Uit hartstocht is een plan ontstaan                                                                                                                      
om met elkaar op weg te gaan                                                                                                                                 
Uit hartstocht is een plan ontstaan                                                                                                                                             
om samen te geloven                                                                                                                                                               
in God die ondeelbaar is,                                                                                                                                         
een enig God voor mensen is                                                                                                                                                   
die trouw blijft en liefde is                                                                                                                                                         
op aarde en hierboven.  

2. Uit hartstocht wordt een kerk gebouwd,                                                                                                                      
een jonge kerk als eeuwen oud.                                                                                                                                           
Uit hartstocht wordt een kerk gebouwd:                                                                                                                                          
De handen uit de mouwen.                                                                                                                                                 
Een kerk niet van steen of hout,                                                                                                                                        
maar op de Geest van God gebouwd.                                                                                                                               
Een huis waar voor jong en oud                                                                                                                                 
een lied klinkt van vertrouwen.  

3. Uit hartstocht klinkt een nieuw gezang                                                                                                                                           
van opgang tot zonsondergang.                                                                                                                                                   
Uit hartstocht klinkt een nieuw gezang                                                                                                                                           
om samen God te eren.                                                                                                                                                                  
En zo één gemeente zijn,                                                                                                                                                         
zo samen delen brood en wijn.                                                                                                                                        
Een mens voor elkaar te zijn                                                                                                                                                     
Zing: Halleluja. Amen!                                                                                                                                                           
Zingen: Geloofsbelijdenis                                                                                                                                                
Gebed                                                                                                                                                        
Collecteaankondiging                                                                                                                                                            
Lied 212 (ELB) 

1. Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan                                                                                                                    
Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan                                                                                                                     
Samen te dienen te zien wie U bent                                                                                                                                     
Want uw woord maakt uw wegen bekend.                                                                                                              
Refrein:Samen op weg gaan dat is ons gebed 
Als een volk dat juist daarvoor                                                                                                                                                          
door U apart is gezet 
Vol van uw liefde genade en kracht 
Als een lamp die nog schijnt in de nacht 

2. Samen te strijden in woord en in werk                                                                                                                               
Één zijn in U dat alleen maakt ons sterk 
Delen in vreugde in zorgen in pijn 
Als uw kerk die waarachtig wil zijn                                                                                                                                              
Refrein                                                                                                                                          

Zegen 


