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De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is de 4° zondag van de zomer.

Dienst 13 juli 2025 Wuur-dienst

Locatie: Het Anker 9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman
(Bedum)

Organist: Mente de Vries Lector: Christa Pettinga

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie (Libanon: een eigen bedrijf biedt hoop), de tweede collecte
voor de kerk en de 3¢ collecte voor het onderhoud.

Dienst 20 juli 2025 Wuur-dienst
Locatie: Sebastiaankerk (Warffum) 9.30 uur, Voorganger: Ds. J. Hommes (Glimmen)
Bloemen

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mevr. T. Baar-Aldersma, De Mieden,
kamer 129.

De kerkenraad wenst U een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl




Orde van dienst zondag 13 juli 2025 Wuur-dienst

Woord van welkom
Dienst van voorbereiding
Aanvangslied 84: 1 en 3 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’
Bemoediging, drempelgebed en groet
\% Onze hulp is in de Naam van de Heer
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
drempelgebed
\% Uw licht brengt verheldering, o God
Uw woord verandert alles!
Open onze oren voor uw woorden van hoop
Open onze ogen voor uw wegen van heil
Open onze harten voor het geheim van uw liefde
Neem van ons weg wat ons afhoudt van U
Vergeef ons waar we elkaar tekort hebben gedaan.
Vul onze harten en handen met de gaven van uw genade.
Die nooit te ver zijt om ons te horen
A WEES ALS EEN LICHT HIER IN ONS MIDDEN!
\% We mogen elkaar begroeten in Zijn naam:
genade voor u en vrede, van God onze Vader
en van onze Heer, Jezus Christus,
door de kracht van de Heilige Geest.
A Amen.
Zingen Lied 84: 6 ‘Want God onze Heer die ons mild’
Gebed voor de nood van de wereld met acclamatie Dienstboek | nr 81 Heer ontferm U
Glorialied Lied 150a alle vier de verzen: ‘Geprezen zij God’
Dienst van het Woord
Gebed voor de opening van het Woord
1e Schriftlezing Deuteronomium 30:8 t/m 14
Zingen Lied 316: 1 en 4 ‘Het woord dat u ten leven riep’
2e lezing Lucas 10:25 t/m 37
Zingen Lied 320:1, 2 en 3 ‘Wie oren om te horen heeft’
Uitleg en verkondiging
Zingen Lied 973: 1,2 en 3 ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader De gebedsintenties sluiten we af met Lied 367e
‘Heer onze God, wij bidden U verhoor ons’.

Collecte
Slotlied Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen

Wegzending en zegen



