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   4e zondag van de herfst.                                      

De kleur is groen: de kleur van de hoop, groei en 
toekomst.  

 
Dienst 12 oktober 2025  

Locatie: Het Anker   9.30 uur, Voorganger: Ds,. D. de Boer (Leeuwarden) 
Organist: Ties Molenhuis         Lector: Ria Spijk                                    
 
Dienst 19 oktober 2025  9.30 uur, Voorganger: Ds. J.P. Lindeboom  (Leeuwarden)  
Locatie: Zionskerk   Wuurdienst (Ondertekening samenwerkingsovereenkomst) 
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor de diaconie (schuld hulpmaatje), de tweede collecte voor de kerk en de 
3e  collecte  is voor het zeemanshuis. Giften zijn ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. K. Tillema, Menkemahof 12, Uithuizen. 
 
P.C.O.B.-vergadering 
De eerste ledenvergadering vindt plaats op donderdag 16 oktober 2025, aanvang 14.30 uur, in De 
Wijngaard, Kerkstraat 7, Uithuizermeeden. Kosten € 4,00 p.p. 
 
 

 

 

 

 

 

De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst. 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar 

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orde van dienst 12 oktober 2025  

 Orgelspel 

 Mededelingen door ouderling van dienst 

 Zingen: Aanvangslied 218 

 Bemoediging en Groet 

 Inleidende woorden 

 Zingen: Lied 942 

 Kyrie gebed 

 Zingen: Glorialied   755 

 Als gebed bij de opening van het Woord zingen we Lied 314 

 1e Schriftlezing:  Lucas  17 : 11-21 

 Zingen:  Lied  837 

 Verkondiging 

 Moment van stilte 

 Zingen: Gezang 487  1,2 (uit de vorige bundel) De heer heeft mij gezien en onverwacht... 

 Gebeden : Dankgebed  Voorbeden   Stil gebed   Onze Vader (klassieke versie) 

 Inzameling der gaven 

  Intussen zingen we twee Taizé-liederen 

 Lied 598 (Nederlandse versie) Als alles duister is...We zingen dit lied 3 keer 

  en Lied 900 Nada te turbe , ook drie  keer 

 Zegen 

Zingen: Lied 425 

 Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 


