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  7e zondag van de herfst.                                        

De kleur is groen: de kleur van de hoop, groei en 
toekomst.  

 22e  na Trinitatis. 

Dienst 5 november 2023                
Locatie: Het Anker           9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman (Bedum) 
Organist: Jan Smid              Lector: Janke Kooi                                                             
 
Collecten: 
De eerste collecte is voor de diaconie doelen 2023, de tweede collecte voor de kerk en de derde 
collecte  is voor de bloemen. Giften blijven ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer. 
 
Dienst 12 november 2023           
Locatie: Het Anker           9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer (Leeuwarden) 
 
Bloemen 
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mevr. A. Kruit-Walraven, Hoofdstraat 61a, 
kamer 2K 

Meeleven                                                                                                                           
Mw. Lia Kooi – Dijkhuizen verbleef vanaf eind augustus voor revalidatie in Maartenshof. Ze kon 
daar niet meer voldoende herstellen zodat ze naar haar eigen huis, aan de Lange Drift, terug kon. 
Daarom is ze verhuisd naar de Mieden, Hoofdstraat 61a, Kamer 112. Ze is erg blij met haar plekje 
weer op Meij.                                                                                                                                     
De heer K.P. Weesies, Torenstraat 24 B is na een verblijf in het revalidatiecentrum Eemsdelta 
afgelopen vrijdag weer thuisgekomen. 

Wandelen 
In de agenda van Samenspraak staat vermeld dat Samen Wandelen op woensdag 8 november in 
Uithuizermeeden is. Dit moet zijn in Uithuizen vanaf De Kandelaar, Hoofdstraat Oost 18. Aanvang 
10.15 uur. 
 
Dienst 12 november 2023 
Zondag 12 november mogen we een bijzondere dienst vieren. Tijdens deze dienst staan we stil bij 
de bijzondere activiteiten die we samen als gemeente met elkaar mogen delen. Dit kan 
bijvoorbeeld een verjaardag zijn, een huwelijk, een overlijden of een doop zijn. Maar het kan ook 
een wandeling,  gemeenteavond en maaltijd zijn.  
Voor deze dienst zijn we enkele passende foto's nodig. Graag ontvangen we deze uiterlijk 
donderdag 9 november op wouterengerlinde@hotmail.com Deze feestelijke dienst staat onder 
leiding van Ds. De Boer en het thema zal zijn Samen. Voor de kinderen is er Kliederkerk in de 
kerkzaal. Graag tot 12 november!  

De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst. 

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar 

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl 
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Orde van dienst 5 november 2023                                                                                                    

Orgelspel : "Herzlich lieb hab ich dich, o Herr" van Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 
 Aanvangslied Lied 280: 1, 3   ‘De vreugde voert ons naar dit huis’                                                 
Bemoediging en groet                                                                                                                             
Zingen Lied 280: 4 en 5 ‘Zal dit een huis, een plaats zijn waar’                                                               
Gebed voor de nood van de wereld                                                                                                         
Glorialied: Lied 150 a  alle 4 ‘Geprezen zij God’                                                                                          
Dienst van het Woord.                                                                                                                            
Gebed bij de opening van het Woord                                                                                                          
1e Schriftlezing: Psalm 121                                                                                                                    
Zingen Lied 119a : 1 en 4 ‘Uw woord omvat mijn leven’                                                                    
2e schriftlezing: Lucas 9: 1 t/m 6                                                                                                                 
Zingen Lied 339a ‘U komt de lof toe’                                                                                                            
Uitleg en verkondiging                                                                                                                            
Orgelspel: "Sterk, Heer, de handen tot uw dienst" van Gonny van der Maten (* 1959) 
                                                                                                                                                    
Zingen Lied 378: 2, 4 en 5 ‘De oren open voor uw woord’                                                           
Geloofsbelijdenis                                                                                                                                                     
Zingen Lied 377: 1, 2 en 4 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’                                                                            
Dienst van gaven en gebeden                                                                                                                  
Bericht van overlijden                                                                                                                               
Zingen: ‘ Lichtstad met uw paarlen poorten                                                                                        

Lichtstad met uw paarlen poorten                                                                                                     
Wond're stad zo hoog gebouwd                                                                                                               
Nimmer heeft men hier op aarde,                                                                                                    
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.                                                                                                   

Refr:       Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,                                                                                             
Luist'ren naar zijn liefdestem.                                                                                                                    
Daar geen rouw meer en geen tranen                                                                                                                 
In het nieuw Jeruzalem.                                                                                                                    

Wat een vreugde zal dat wezen                                                                                                                    
Straks vereend te zijn met Hem                                                                                                               
In die stad met paarlen poorten                                                                                                                      
In het nieuw Jeruzalem 

Refr:     Daar zal ik mijn Heer ontmoeten                                                                                                 
Luist'ren naar zijn liefdestem.                                                                                                          
Daar geen rouw meer en geen tranen                                                                                                            
In het nieuw Jeruzalem. 

Dankgebed - voorbede, stil gebed (intentie Lied 367e) en als afsluiting van de gebeden zingen Lied 
1006 ‘Onze Vader in de hemel’                                                                                                                 
Delen van de gaven                                                                                                                      
Slotlied 425 ‘Vervuld van uw zegen’                                                                                          
Wegzending en zegen                                                                                                                
Orgelspel: "Pedalexercitium" in g-moll van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 
 

 


