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3¢ zondag van de herfst.
De kleur is groen: de kleur van de hoop, groei en

toekomst.
Dienst 5 oktober 2025
Locatie: Het Anker 9.30 uur, Voorganger: Mevr. J. Kruize (Oudeschip)
Organist: Jan Smid Lector: Geert Kruize
Dienst 12 oktober 2025 9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer (Leeuwarden)

Locatie: Het Anker

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de 3¢ collecte is voor
het onderhoud. Giften zijn ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer.

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw. H. Bouma, Rensumapark 15.

Israél zondag
Deze zondag is het Israél zondag. Ter gelegenheid hiervan kunt u na de dienst een magazine, met

als thema: Terug naar het begin’ meenemen. Een prachtig vormgegeven uitgave van 16 pagina’s,
met verhalen, interviews en foto’s die bemoedigen en inspireren. Bovendien is er een
boekenlegger met zeven gebeden voor Israél bijgevoegd. Laten wij gehoor geven aan een oproep
in Psalm 122: 6-7, Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten: vrede zij
binnen uw muur, rust in Uw burchten.

Inzameling voor de Voedselbank.

Zoals iedere maand staan we zaterdag 11 oktober weer op het Johan van Veenplein om producten
in te zamelen voor de voedselbank. Op het boodschappenlijstje van oktober staan de volgende
producten: rijst, olie, bloem, visconserven, pakjes droge kruiden voor rijst/macaroni, groente in pot,
ranja en toiletpapier. Ook uw DE punten zijn welkom evenals een gift. We hopen u te zien bij de
huifkar!

Bakkie in de kerk: komt u 0ok?

Maandag 6 oktober vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in Het Anker. U kunt zich opgeven bij Stijnie
Smit, telefoon 41 27 84. Of mobiel: 06 141 29 704.

Via de mail: stijniesmit@hotmail.com

De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl
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Orde van dienst 5 oktober 2025

Thema: Priesterschap

Orgelspel

Mededelingen ouderling van dienst

Zingen: Heilig, heilig, heilig (Lied 405: 1,3,4)
Votum en groet

Met als antwoord Kyrie Eleison

Gebed

Bijbellezing 1 Exodus 19:3-6

Zingen: Heer, leer mij Uw weg (Opwekking 687)
Bijbellezing 2 1 Petrus 2:4-10

Zingen: Mensen, wij zijn geroepen om te leven (Lied 827:1,2,4)
Overdenking

Geloofsbelijdenis

Zingen: Heer, U bent mijn leven

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik %(a
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

Ik geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons

en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst

dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd

En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit

Om het zaad te zijn van Godsrijk

Bidden
Collecte

Zingen: Mag ik jou tot zegen zijn (origineel Sela)
Mag ik jou tot zegen zijn,
naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan,
Eaan waar Hij ons wijst.
aat ons delen in zijn liefde,
voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren,
uitzien naar het koninkrijk.

Mag ik jou tot zegen zijn,
jou aanvaarden zoals Hij?

oeken naar verbondengmeid,
dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken,
zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven,
leven als getuigenis.

Laten wij tot zegen zijn
voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij,
open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven,
even wat de ander mist.
Ike stap is vol van leven,

omdat Jezus bij ons is.

Zegen




