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Uithuizermeeden
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Protestantse Gemeente

Uithuizermeeden, het Anker, 13-9-2020, Matthedls 18:21-35

Orgel: Echo Fantasia in d van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Welkom

Lied voor de dienst: LB 84 a:1-5 Wat hou ik van uw huis (video van internet)
Bemoediging en groet

Lied: LB 287:1,2,5

Gebed om ontferming

Lied: LB 305:1,2,3 Alle eer en alle glorie

Gebed

Lezing: Exodus 32:7-14

Lied: LB 103:1,3

Lezing: Matthelis 18:21-35

Lied: LB 103:4,5

Verkondiging

Orgel: Koraalvoorspel “Mein schonste Zier und Kleinod bist” van
Johann Gottfried Walther (1684-1748)



Lied: Vergeving, Wannes Capelle, Broeder Dieleman, Frans Grapperhaus (video van internet)

Ik ga niet buigen, ik ga niet plooien.

De schuld ligt niet bij mij.

Als je altijd zoekt naar wie begon dan zie je het einde niet.
Vergeef het mij, vergeef het mij. Kom, vergeef het mij...

Ik sta nooit alleen, er is altijd ik en mijn gelijk.

Het spreekt me nooit niet tegen en is fan van mijn muziek.

Vergeef het mij, vergeef het mij. Kom, vergeef het mij...

Ik praat graag kwaad, ik dik het aan,

ik smeer het graag uit, als jij een slecht figuur slaat kom ik er beter uit.

Vergeef het mij, vergeef het mij. Kom, vergeef het mij...

Vergeef me dat ik hierover zing maar vergeving is een prachtig ding vind je niet?
Vergeef er op los.

Het vraagt misschien wat oefening maar vergeving is een prachtig ding vind je niet?

Gebeden, stil gebed en Onze Vader
Slotlied: LB 838:1,3,4 O grote God die liefde zijt
Wegzending en zegen

Orgel: Trio nr.4 in G Dur van George Andreas Sorge (1703-1778)



