Liturgie Sing-in — 14 september 2025

Openingslied
lied 216: Ditis een morgen

Welkom
Gebed
Liedblokje

e Opwekking 281
e Johannesde Heer523:1,2en3

Veiligin Jezus’ armen,

Veilig aan Jezus’ hart;

Daar in Zijn teer erbarmen,
Daar rust mijn ziel van smart;
Hoor! ’tis het lied der eng’len,
Zingend van liefd’ en vreé,
Ruisend uit ’s hemels zalen,
Over de glazen zee

Veilig in Jezus’ armen,

Veilig aan Jezus’ hart;

Daar in Zijn teer erbarmen,
Daar rust mijn ziel van smart.

Veilig in Jezus’ armen,

Vrij bij mijn Heer en Borg;
Vrij van 't gewoel der wereld,
Vrij van verdriet en zorg;

Vrij van de vrees en twijfel,
Vrij van de zonden macht;
Nog slechts een weinig lijden,
Nog slechts een korte nacht.
Veiligin Jezus’ armen,

Vrij bij mijn Heer en Borg,
Vrij van 't gewoel der wereld,
Vrij van verdriet en zorg.

Als een hert dat verlangt
Veiligin Jezus armen



Jezus, mijn dierb’re Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!

Dat op die Rots der eeuwen
Eeuwig mijn hope zij.

Heer laat mij lijdzaam wachten
Totdat het duister vliedt,

En’t oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.

Jezus, mijn dierb’re Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!

Dat op die Rots der eeuwen
Eeuwig mijn hope zij.

e Lied903:1,2en6

Gedicht

Liedblokje
e Lied885:1en3
e Opwekking 770
e Johannesde Heer57:1,2en3

Er komen stromen van zegen.

Dat heeft Gods Woord ons beloofd;
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.

Stromen van zegen,

Komen als plasregens neer.

Nu vallen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn:
Op de valleien en bergen

Zal er nieuw leven dan zijn.

Stromen van zegen,

Komen als plasregens neer.

Nu vallen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer.

Zou ik niet van harte zingen

Grootis uw trouw o Heer
Ik zal er zijn
Er komen stromen van zegen



Er komen stromen van zegen,
Zend ons die heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z’ ons voortdurend, o Heer.

Stromen van zegen,

Komen als plasregens neer.

Nu vallen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer.

Om te overdenken

Liedblokje
e Opwekking 488
e Johannes de Heer 446, 1,2en 3

Prijs de Heer met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;

’k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof:

’k Zal, zo lang ik ’t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

Zalig hij, die in dit leven,

Jakobs God ter hulpe heeft.

Hij, die door de nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop in ’t hachlijkst lot
Vestigt op de Heer, zijn God.

"t de Heer, Wiens alvermogen

"t Groot heelal heeft voortgebracht
Die genadig, uit de hoge

Ziet, wie op Zijn bijstand wacht.

En aan elk, die Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid.

Afsluiting
e Lied416

De kracht van uw liefde
Prijst de Heer met blijde galmen

Ga met God



