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Orgelspel Adagio G Moll - Tomasa Albinoni (1671-1751) 
 
 
Woord van welkom en mededelingen Ouderling van Dienst 

 
we gaan, zo mogelijk, staan 

 
Intochtslied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen vers 1, 2 (koor) 
en 3 (allen) 
 
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
voortijdig licht waarin wij staan  
koud, één voor één, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
zo zwaar en droevig als wij zijn  
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
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Bemoediging en groet 
 
V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
A die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A en niet loslaat het werk dat in liefde begonnen is. 
 
V De vrede van Christus is met u en jullie allen. 
A Zijn vrede is met u.  
   Amen. 

we gaan zitten 
 
Gezongen drempelgebed Lied 295 Wees hier aanwezig 
 
Koor: 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
 
Allen: 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Koor: 
Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
 
Allen:  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Koor: 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 
Dat wij niet vallen terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
 
Allen:  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
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Koor: 
Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Allen:  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Koor: 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
 
Allen:  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
 
Gebed 
 
 
Liturgische schikking Een beschrijving 
 
 
Schriftlezing Psalm 42 
 
Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten. 
 
Zoals een hinde smacht 
naar stromend water, 
zo smacht mijn ziel 
naar u, o God. 
Mijn ziel dorst naar God, 
naar de levende God, 
wanneer mag ik nader komen 
en Gods gelaat aanschouwen? 
Tranen zijn mijn brood, 
bij dag en bij nacht, 
want heel de dag hoor ik zeggen: 
‘Waar is dan je God?’ 
Weemoed vervult mijn ziel 
nu ik mij herinner hoe 
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ik meeliep in een dichte stoet 
en optrok naar het huis van God – 
een feestende menigte, 
juichend en lovend. 
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 
en onrustig in mij. 
Vestig je hoop op God, 
eens zal ik hem weer loven, 
mijn God die mij ziet en redt. 
Mijn ziel is bedroefd, 
daarom denk ik aan u, 
hier in het land van de Jordaan, 
bij de Hermon, op de top van de Misar. 
De roep van vloed naar vloed, 
de stem van uw waterstromen – 
al uw golven slaan 
zwaar over mij heen. 
Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, 
’s nachts klinkt een lied in mij op, 
een gebed tot de God van mijn leven. 
Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: 
‘Waarom vergeet u mij, 
waarom ga ik gehuld in het zwart, 
door de vijand geplaagd?’ 
Mij gaat door merg en been 
de hoon van mijn belagers, 
want ze zeggen heel de dag: 
‘Waar is dan je God?’ 
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 
en onrustig in mij. 
Vestig je hoop op God, 
eens zal ik hem weer loven, 
mijn God die mij ziet en redt. 
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Lied Psalm 42 vers 1, 5 en 7  
 
1. Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 
5. Laat zijn trouw de dag verblijden 
en zijn lied de duisternis. 
Tot Hem roep ik in mijn lijden, 
die de God mijns levens is; 
Vaste grond van mijn bestaan, 
waarom ziet Gij mij niet aan? 
Moet ik onder 's vijands slagen 
thans dit somber rouwkleed dragen? 
 
7. Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
 
 
Overdenking 
 
 
Lied 23b De Heer is mijn herder 
 
1. De Heer is mijn Herder!  
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens  
aan wateren der rust. 
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2. De Heer is mijn Herder!  
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel,  
Hij draagt me als ik viel. 
 
3. De Heer is mijn Herder!  
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen,  
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten  
uw stok en uw staf! 
 
4. De Heer is mijn herder!  
In 't hart der woestijn 
verkwikken en laven  
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken  
met brood en met wijn. 
 
5. De Heer is mijn Herder!  
Hem blijf ik gewijd! 
'k Zal immer verkeren  
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen  
zijn liefde me altijd. 
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Gedachtenis aan hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen 
 
 
Lied 199 Koester de namen die wij hier gedenken 
 
Koor: 
Koester de namen die wij hier gedenken, 
dat zij geborgen zijn in uw genade, 
dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
 
Allen: 
Laat de zon van uw aangezicht 
over ons opgaan, 
zegen ons allen met het licht van uw ogen. 
 
Koor: 
Zie met ontferming naar onze aarde, 
houd in uw hoede wie haar bewonen. 
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen. 
 
 
Wij ontsteken hier het licht van Pasen. Het licht van de Eeuwige. Het licht 
dat is meegegaan met hen die in het afgelopen jaar ons zijn voorgegaan. 
Het Licht dat meegaat, ook op onze levensreis. Christus, God is het Licht. 
 
Wij gedenken nu hen die bij ons hoorden en in het afgelopen jaar 
gestorven zijn.  
Zij schonken ons hun aanwezigheid, liefde, vriendschap, wijsheid.  
Zij deelden hun leven met ons:  
dagen en nachten, vreugde en pijn, voorspoed en tegenspoed.  
Vol herinnering zijn onze gedachten:  
vol droefheid, omdat hun leven hier op aarde ten einde ging,  
vol dankbaarheid om wat zij ons gaven, gedurende de tijd dat zij bij ons 
waren.  
 
Wij geloven, dat de namen waarmee wij hen kenden, niet vergeten raken, 
dat hun leven niet voor niets is geweest, dat de liefde sterker zal zijn dan 
de dood en dat zij deelhebben aan Gods goedheid. 
 
Wij gedenken onze geliefden in het Licht. God zei: ‘Er zij licht!’ En er was 
licht. In dit licht zullen wij in tijd en eeuwigheid opgenomen zijn.  
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Om dit vertrouwen tot uitdrukking te brengen, ontsteken wij voor hen die 
ons dit jaar zijn ontvallen, een licht aan de Paaskaars.  
 
Met dit teken maken wij zichtbaar dat onze geliefden deelhebben aan 
Gods licht. 
Na het noemen van de naam, komt een nabestaande naar voren, om de 
gedachteniskaars aan de Paaskaars aan te steken. 
 
Na het noemen van de volgende namen mogen de nabestaanden naar 
voren komen: 
 

Berendina Klaziena Wassing-Beukema   
gestorven op 7 november 2022 in de leeftijd van 91 jaar 
 
Geessiena Maria Bakker-Baar 
gestorven op 23 november 2022 in de leeftijd van 101 jaar  
 
Trijntje van Dam-Haas 
gestorven op 29 november 2022 in de leeftijd van 89 jaar  
 
Sijtske van der Molen-Buffinga  
gestorven op 6 december 2022 in de leeftijd van 99 jaar  
 
Meina Reens-Tillema 
gestorven op 6 december 2022 in de leeftijd van 75 jaar  
 

Na het noemen van de volgende namen mogen de nabestaanden naar 
voren komen: 

 
Berend Pieter Lanting 
gestorven op 10 januari 2023 in de leeftijd van 66 jaar  
 
Stijntje Anje Klein-Bronda  
gestorven op 14 januari 2023 in de leeftijd van 86 jaar  
 
Reina Tillema-Poelstra 
gestorven op 6 februari 2023 in de leeftijd van 86 jaar  
 
Siebren Gerrit van der Wal   
gestorven op 5 maart 2023 in de leeftijd van 84 jaar  
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Annettha Wierenga - Bakker     
gestorven op 10 april 2023 in de leeftijd van 68 jaar  

 
Na het noemen van de volgende namen mogen de nabestaanden naar 
voren komen: 

 
Heike Dijkhuizen       
gestorven op 26 april 2023 in de leeftijd van 102 jaar  
 
Geertje Cornelia Oskam      
gestorven op 30 mei 2023 in de leeftijd van 78 jaar  
 
Klaas Knol     
gestorven op 8 juni 2023 in de leeftijd van 77 jaar  
 
Allert Sikkema     
gestorven op 12 juni 2023 in de leeftijd van 84 jaar  
  
Fre Tillema       
gestorven op 19 juli 2023 in de leeftijd van 76 jaar  

 
Na het noemen van de volgende namen mogen de nabestaanden naar 
voren komen: 

 
Jantje Pilat – Moesker   
gestorven op 23 juli 2023 in de leeftijd van 82 jaar  
 
Aries Pieter Pilat    
gestorven op 13 september 2023 in de leeftijd van 82 jaar  
   
Albert Kruit    
gestorven op 17 oktober 2023 in de leeftijd van 89 jaar  
  
Francijna van de Merbel - de Nijs     
gestorven op 21 oktober 2023 in de leeftijd van 92 jaar  
 
Roelf Doornbos  
gestorven op 24 oktober 2023 in de leeftijd van 83 jaar  
 
Dirktje Grietje Delies - Smedinga          
gestorven op 29 oktober 2023 in de leeftijd van 82 jaar 
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We ontsteken een kaars, 
voor wie bij ons hoorden, 
die hier niet bij name genoemd worden, 
maar aan wie wij nu denken. 
 
We ontsteken een kaars, 
voor wie gestorven zijn 
aan de hongerdood, aan geweld, 
aan mensvernietigende oorlogen, 
aan natuurrampen en ziekten. 
 
In onze harten en in onze gedachten, 
zijn nog vele andere namen en gezichten. 
Mensen van wie we kort of langer geleden 
afscheid moesten nemen, 
en die nog elke dag gemist worden. 
 
Namen misschien, die zelden of nooit meer 
genoemd worden, 
gezichten die bijna niemand zich nog herinnert. 
We weten ons verbonden 
met de mensen die gestorven zijn 
en met allen, die iemand aan de dood verloren hebben, 
dichtbij of ver weg. 
 
U bent nu in de gelegenheid om – als u wilt – naar voren te komen,  
en een licht aan de Paaskaars aan te steken,  
voor een dierbare die u in uw hart draagt en die u nu wilt gedenken. 
 
Tijdens het aansteken van de gedachteniskaarsen zingen we 
afwisselend met het koor Lied 598  
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft 
Ook klinkt pianomuziek (Chopin – Satie)
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Gedicht Gedenkdag 
 
Jou missend  
gedenk ik jou  
 
Jou missend  
vier ik je naam  
op deze gedenkdag  
 
Jou missend  
noem ik je naam, 
jou noemen  
geeft mij lucht  
 
Jou gedenkend  
dank ik je  
om wie je was,  
om wie je nog bent  
 
Jou dankend,  
jou gedenkend,  
jou vierend,  
jou missend,  
zoek ik mijn weg  
verder
 
 
Moment van stilte 
…stilte… 
 
 
Lied 733 Vrienden die zijn overleden 
 
1. Vrienden die zijn overleden, 
al wie ons zijn voorgegaan, 
vouw ze samen in de vrede 
van uw ene naam. 
 
 
 
 



 13 

2. Laat ze niet tot niets bevriezen 
in de ijskou van voorbij, 
laat hun namen nieuw geschieden 
aan uw overzij. 
 
3. Allen die zo, zonder adem 
biddende, zijn voorgegaan, 
bind ze samen in het amen 
van uw vaste naam. 
 
 
Dankgebed en voorbeden 
...stil gebed...  
 
 
Lied Groter dan ons hart 
 
Koor:    
Gij die geroepen hebt 'licht'  
en het licht werd geboren, 
en het was goed,  
het werd avond en morgen,  
tot op vandaag. 
Gij die geroepen hebt 'o mens'  
en wij werden geboren, 
Gij die mijn leven zo geleid hebt  
tot hiertoe dat ik nog leef. 
 
Allen: 
Omdat Gij het zijt,  
groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien,  
eer ik werd geboren. 
 
Koor 
Gij die de liefde zijt, diep als de zee,  
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,  
laat niet verloren gaan één mensenkind. 
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,  
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt,  
laat niet de tweede dood over ons komen. 
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Allen: 
Omdat Gij het zijt,  
groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien,  
eer ik werd geboren. 
 
Koor 
Voor allen die gekruisigd worden, wees niet niemand, 
wees hun toekomst ongezien, 
voor mensen die van U verlaten zijn, 
voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen. 
Voor uw naamgenoten in ons midden: 
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand. 
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen, 
dat zij staande blijven in ons midden. 
 
Allen: 
Omdat Gij het zijt,  
groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien,  
eer ik werd geboren. 
 
Koor 
Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt, 
Gij die vreugde schept in mensen, 
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult; 
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, 
doe ons opengaan voor het visioen van vrede 
dat sinds mensenheugenis ons roept. 
 
Allen: 
Omdat Gij het zijt,  
groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien,  
eer ik werd geboren. 
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Koor 
Verhaast de dag van uw gerechtigheid, 
zie het niet langer aan dat her en der in deze wereld 
mensen gemarteld worden, kinderen gedood, 
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven. 
Zoals een hert reikhalst naar levend water, 
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij,  
nu nog verdeelde mensen, in uw stad verzameld zijn, 
in u verenigd en voltooid, in u vereeuwigd. 
Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn. 
 
Allen: 
Omdat Gij het zijt,  
groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien,  
eer ik werd geboren. 
 
…onze Vader… 
 
Inzameling gaven 

we gaan, zo mogelijk, staan 
 
Slotlied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen, 
met Zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou Zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in Zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
Zending en zegen 
…Gezongen Amen 
 
 
Orgelspel  Air: derde Suite BWV 1068 (Johann Sebastiaan Bach – 

transcriptie André Isoir) 
 
 
Na afloop van de dienst zijn de nabestaanden van harte uitgenodigd 
voor een kop koffie en dan kunnen ook de kaars, de roos en het 
steentje worden meegenomen. 
 
 
 
 

Gebed in de morgen 

 
 

God, 
ziet U mij… 

hoort U mij… 
ik wacht op U! 

 
Want wat moet ik beginnen 

zonder uw hand op mijn schouder? 
Hoe kan ik de dag in 

en hoe kom ik er door 
een dag is zo lang 
als je alleen bent 

met enkel herinneringen 
een dag is zo lang 

als er niets inhoud en zin aan geeft. 
 

God, ik voel me zo hopeloos 
zo onvolledig 

zo half 

we zijn zo lang samen geweest 
we waren met elkaar vergroeid door 

de jaren 
als twee bomen die naast elkaar de 

stormen doorstonden 
totdat er een viel… 

 
En ik, ik ben die ander 

die overbleef 
schijnbaar zonder zin, schijnbaar 

onnut. 
 

God, geef dat ik vandaag iets of 
iemand tegenkom 

Die me de zin weer laat inzien van 
mijn bestaan 

o God, kom me tegen…

 
Joke Verweerd 


