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Na afloop van de dienst kunnen door de nabestaanden de kaars 
en de roos worden meegenomen. 
 
Indien u dit wenst is er de mogelijkheid om de naam van uw 
dierbare op de Gedachtenisrol te (laten) schrijven.  
Zo blijven hun namen voor ons bewaard en voor hen die na ons 
komen. 
 
Orgelspel 
Een compilatie van lievelingsliederen van overledenen en 
dierbaren.                                                                                                          
Woord van welkom en mededelingen Ouderling van Dienst. 
 

 



(We gaan, zo mogelijk, staan) 

Intochtslied Lied 726; Hoor een heilig koor van stemmen  

 

Hoor een heilig koor van stemmen, 

staande aan de glazen zee, 

halleluja, halleluja, 

God zij glorie, zingen zij. 

Menigten die geen kan tellen, 

als de sterren in hun glans, 

psalmen zingend, palmen dragend, 

in de hemel is een dans. 

 

Nu omstraalt hen licht des hemels 

en de levensbron ontspringt 

waar zij juichen U ter ere 

waar hun koor uw glorie zingt. 

Vrede is hun deel voor immer, 

liefde is hun eeuwig recht, 

want zij traden uit de schemer 

voor uw levend aangezicht. 

 

Bemoediging en groet; 

V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 

A die hemel en aarde gemaakt heeft, 

V die trouw houdt tot in eeuwigheid 

A en niet loslaat het werk dat in liefde begonnen is. 

V De vrede van Christus is met u en jullie allen. 

A Zijn vrede is met u. 

Amen. 

(We gaan zitten) 

 

Gezongen drempelgebed Lied 281: Wij zoeken hier uw aangezicht. 

 

Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrie eleison! 

 

Wanneer het donker ons verrast,  

houd ons dan in uw goedheid vast:  

Kyrie eleison!  

  

De zon straalt van uw aangezicht 

en zet ons leven in uw licht. 

Amen. Halleluja! 

 

Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 

De schepping zingt zijn vreugde uit: 

Amen. Halleluja! 

 

Het lied van wie zijn voorgegaan 

zet ons vandaag tot zingen aan: 

Amen. Halleluja! 

 

Ontvlam in ons en vuur ons aan! 

Getroost zullen wij verder gaan. 

Amen. Halleluja! 

 

Gebed 

 

 

Liturgische schikking: een beschrijving 

 



Schriftlezing Jesaja 25: 6-9 

 

Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten 

voor alle volken een feestmaal aan: 

uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 

een feestmaal rijk aan merg en vet, 

met pure, rijpe wijnen. 

Op deze berg vernietigt hij de sluier 

waarmee alle volken omhuld zijn, 

het kleed dat alle volken bedekt 

Voor altijd doet hij de dood teniet. 

God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, 

de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg 

– de HEER heeft gesproken. 

Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! 

Hij was onze hoop: hij zou ons redden. 

Hij is de HEER, hij was onze hoop. 

Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’ 

 

 

 

 

 

Zingen Psalm 42: 1e couplet solo door predikant, 2,3 allen 

 

Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht, 

schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 

die ik ademloos verwacht. 

Ja, ik zoek zijn aangezicht, 

God van leven, God van licht. 

Wanneer zal ik Hem weer loven, 

juichend staan in zijn voorhoven? 

 

Tranen heb ik onder ’t klagen 

tot mijn spijze dag en nacht 

als mijn haters honend vragen: 

“Waar is God die gij verwacht?” 

Ik gedenk hoe ik vooraan 

in de reien op mocht gaan, 

om mijn dank Hem op te dragen 

in zijn Huis op hoogtijdagen. 

 

Hart onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 

hoop op God en wees geborgen. 

Hij verheft wie nederviel. 

Eens verschijn ik voor de Heer, 

vindt mijn ziel het danklied weer. 

Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 

dikwijls aan de dood ontheven. 

 

 

 

Lezen: Mattheüs 5: 1-12 

 



Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij 

zitten, met zijn leerlingen om zich heen.                                                                                                                 

Hij nam het woord en onderrichtte hen. 

Gelukkig wie nederig van hart zijn,  

want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. 

Gelukkig de treurenden,  

want zij zullen getroost worden. 

Gelukkig de zachtmoedigen,  

want zij zullen de aarde bezitten. 

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,  

want zij zullen verzadigd worden. 

Gelukkig zijn de barmhartigen,  

want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

Gelukkig wie zuiver van hart zijn,  

want zij zullen God zien. 

Gelukkig zijn de vredestichters,  

want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,  

want voor hen is het Koninkrijk der hemelen. 

Gelukkig zijn jullie wanneer ze jullie omwille van Mij uitschelden, 

vervolgen en van allerlei kwaad betichten,                                                                                                                 

Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de 

hemel, zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen: 23b De Heer is mijn herder 

 

De Heer is mijn Herder! 

‘k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan waat’ren der rust. 

 

De Heer is mijn Herder! 

Al dreigt ook het graf, 

geen kwaad zal ik vrezen,                                                                                                           

Gij zult bij mij wezen;  

o Heer, mij vertroosten  

uw stok en uw staf! 

 

De Heer is mijn Herder! 

Hem blijf ik gewijd! 

‘k zal immer verkeren 

in ’t huis mijnes Heren: 

zo kroont met haar zegen 

zijn liefde me altijd. 

 

 

Overdenking 

 

 

 

 

 

 



Lied 730 Heer; herinner U de namen 

 

Heer, herinner U de namen 

van hen die gestorven zijn, 

en vergeet niet, dat zij kwamen 

langs de straten van de pijn, 

langs de wegen van het lijden, 

door het woud der eenzaamheid, 

naar het dag en nacht verbeide 

Vaderhuis, hun toebereid. 

 

Heer, herinner U hun luistrend 

wakker liggen in de nacht 

en hun roepen in het duister, 

de armzaal'gheid van hun kracht, 

en wil zeer aandachtig lezen 

in de rimpels van hun huid 

de verscheurdheid van hun wezen, 

en wis hunne zonden uit. 

 

Gedachtenis aan hen die ons in het afgelopen jaar zijn 

ontvallen. 

 

Wij ontsteken hier het licht van Pasen. Het licht van de Eeuwige. 

Het licht dat is meegegaan met hen die in het afgelopen jaar ons 

zijn voorgegaan. 

Het Licht dat meegaat, ook op onze levensreis.   

God is het Licht. 

Wij gedenken nu hen die bij ons hoorden en in het afgelopen jaar 

gestorven zijn. 

 

Zij schonken ons hun aanwezigheid, liefde, vriendschap, wijsheid. 

Zij deelden hun leven met ons: dagen en nachten, vreugde en pijn, 

voorspoed en tegenspoed. 

Vol herinnering zijn onze gedachten: 

vol droefheid, omdat hun leven hier op aarde ten einde ging, 

vol dankbaarheid om wat zij ons gaven, gedurende de tijd dat zij bij 

ons waren. 

Wij geloven, dat de namen waarmee wij hen kenden, niet vergeten 

raken, dat hun leven niet voor niets is geweest, dat de liefde 

sterker zal zijn dan de dood en dat zij deelhebben aan Gods 

goedheid. 

Wij gedenken onze geliefden in het Licht. God zei: ‘Er zij licht!’ En 

er was licht. In dit licht zullen wij in tijd en eeuwigheid opgenomen 

zijn. 

Om dit vertrouwen tot uitdrukking te brengen, ontsteken wij voor 

hen die ons dit jaar zijn ontvallen, een licht aan de Paaskaars. 

Met dit teken maken wij zichtbaar dat onze geliefden deelhebben 

aan Gods licht. 

 

Na het noemen van de naam mogen de nabestaanden naar voren 

komen om de Gedachteniskaars aan de Paaskaars aan te steken. 

 

Intussen klinkt orgelspel van lied 199;  

 

Koester de namen 

die wij hier gedenken, 

dat zij geborgen zijn in uw genade, 

dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 

 

 

 



 

Jan Brondijk 

20 februari 2025 

Jan is overleden in de leeftijd van 74 jaar 

 

 

 

Trijntje Siepelinga-Poortinga 

17 mei 2025 

Trijn is overleden in de leeftijd van 91 jaar 

 

 

 

Johannes Jonker 

17 juni 2025 

Johannes is overleden in de leeftijd van 98 jaar 

 

 

 

Eise Burema 

29 juli 2025 

Eise overleed in de leeftijd van 87 jaar 

 

 

 

Arend Scholtens 

17 oktober 2025 

Arend overleed in de leeftijd van 92 jaar 

 

 

 

 

We ontsteken een kaars, 

voor wie bij ons hoorden, 

die hier niet bij name genoemd worden, 

maar aan wie wij nu denken. 

We ontsteken een kaars, 

voor wie gestorven zijn 

aan de hongerdood, aan geweld, 

aan mensvernietigende oorlogen, 

aan natuurrampen en ziekten. 

In onze harten en in onze gedachten, 

zijn nog vele andere namen en gezichten. 

Mensen van wie we kort of langer geleden 

afscheid moesten nemen, 

en die nog elke dag gemist worden. 

Namen misschien, die zelden of nooit meer 

genoemd worden, 

gezichten die bijna niemand zich nog herinnert. 

We weten ons verbonden 

met de mensen die gestorven zijn 

en met allen, die iemand aan de dood verloren hebben, 

dichtbij of ver weg. 

 

U bent nu in de gelegenheid om – als u wilt – naar voren te komen, 

en een licht aan de Paaskaars aan te steken voor een dierbare die 

u in uw hart draagt en die u nu wilt gedenken. 

 

 

 

 

 



Tijdens het aansteken van de Gedachteniskaarsen zingen we: 

 

 

Lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen 

 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan. 

Koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht laatste woord van Hem die leeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht:  

 

De mensen van voorbij 

wij noemen ze hier samen. 

De mensen van voorbij 

wij noemen ze bij namen. 

Zo vlinderen zij binnen 

in woorden en in zinnen. 

en zijn wij even bij elkaar 

aan ’t einde van het jaar.  

 

De mensen van voorbij 

zij blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 

ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 

die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 

dat opklinkt uit verdriet. 

De mensen van voorbij 

zij worden niet vergeten. 

De mensen van voorbij 

zijn in een ander weten. 

Bij God mogen ze wonen, 

daar waar geen pijn kan komen. 

De mensen van voorbij 

zijn in het licht, zijn vrij. 

tekst: Hanna Lam 

 



Moment van stilte 

 

Lied 727: Voor alle heiligen in de heerlijkheid  

 

Voor alle heiligen in de heerlijkheid 

die U beleden in hun aardse strijd,  

zij uw naam lof, o Jezus, t'allen tijd! 

Halleluja, halleluja! 

 

Gij waart hun rots, hun burcht en al hun macht;  

Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 

Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 

Halleluja, halleluja! 

 

Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 

toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, 

wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 

Halleluja, halleluja! 

 

Van alle einders, van de verste kust 

zullen zij vinden vrede, feest en rust, 

U lovend, Vader, Zoon, heilige Geest! 

Halleluja, halleluja! 

 

 

Dankgebed en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

 

Inzameling gaven 

(We gaan, zo mogelijk, staan.) 

 

Zending en Zegen 

 

Gezongen Amen 

 

Slotlied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn, 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden, 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

We horen een compilatie van lievelingsliederen van overledenen 

en dierbaren.  



 

 

 

Gedicht 

 

Troost ons Heer,  

wees ons nabij 

Laat ons in Uw armen  

vrede vinden 

Draag ons Heer en koester ons 

Als we denken aan  

de mensen die we missen  

 

Sela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst bent u uitgenodigd om een kopje koffie of thee te 

drinken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


